
20 Juli 1916. Donderdag.

Te Melle zijn er honderden krijgsgevangenen, Russen. Ze moeten hard werken en zien er
ellendig uit. Bij gebrek aan verschoon zitten ze vol ongedierte. Een menschlievende dame
wilde aan enkelen frisch linnen geven. Verbod van de overheerschers: ‘"Chocolade, andere
lekkernij ja, mits aanvraag tot oorlof daartoe, kleedingstukken niet."’

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)


